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Wist u dat 1 op de 9 Nederlanders een excuus gebruikt omdat zij grote moeite hebben 
met lezen en schrijven? De kans is groot dat u een van hen kent. Iemand die opvallend 
vaak zijn leesbril vergeet. Die een boek lezen zonde van de tijd vindt. Die liever niet 
met openbaar vervoer reist. En formulieren het liefst thuis invult. Gelukkig is hier iets 
aan te doen! Hulp bij lezen en schrijven is altijd dichtbij en op maat.

GA NAAR MOEITEMETLEZENOFZO.NL OF BEL 
0800 023 4444 VOOR GRATIS ADVIES & COACHING

M O E I T E  M E T  L E Z E N  O F Z O ?

Achter de feiten aan
AriAAn vAn SAndick - AriAAn.nu

Vraag je je wel eens af waarom je in verschillende projecten tegen dezelfde problemen 
aanloopt. Weer ben je te laat met de planning maken, waardoor je achter de feiten aanholt? 
Je weet wel dat je de ruimte moet nemen om aan het begin van het project goed te struc-
tureren, maar toch doe je het niet. 

In je hoofd hoor je een soort stemmetje die zegt: ben jij het wel waard om projectleider te 
zijn? Mag jij wel bepalen wat anderen moeten doen? En dan leg je de planning opzij en gaat 
mailtjes beantwoorden en omzeilt het om goed voorbereid in de volgende projectvergade-
ring te zitten.

Dit soort belemmerende patronen, die veelal voortkomen uit je jeugd, kunnen je behoorlijk 
in de weg staan. En laten zich niet makkelijk doorbreken. Maar er zijn methodes om snel 
zicht te krijgen op je belemmeringen en op een diepgaande laag er wat aan te doen. Geen 
lapmiddel, maar de diepte in en bij de wortel aanpakken.

Want hoe fijn zou het zijn als je als professional met meer zelfvertrouwen werkt, autonomer 
beslissingen kan nemen en de vrijheid voelt om jezelf te profileren?

Gedoe in je relatie?
Elly voorEnd En PiEt vAn HAAStEr - corAEl oPlEidingEn

De ander niet begrijpen of jezelf niet 
begrepen voelen: je bent niet de eerste. 
Uit angst voor ruzie vermijd je lastige 
onderwerpen, lach je terwijl je eigen-
lijk van binnen huilt. Of je zoekt juist de 
strijd op.

Bij een conflict heb je al gauw de 
neiging om met de vinger naar de 
ander te wijzen. Nieuwsgierig zijn naar 
de beweegredenen van de ander doen 
we van nature niet zo makkelijk. 

Wat helpt nu om weer bij elkaar te 
komen? Durven toegeven dat je fouten 
maakt, dat je het misschien niet zo 
handig hebt aangepakt, vertellen wat 
je voelt én wat je behoefte is. Dát - in 
plaats van boos te blijven - helpt om 
weer tot elkaar te komen. 

Dat is niet altijd eenvoudig. Maar: je 
kunt dit leren. (Relatie)coaching is een 
goede investering in je relatie en kan je 
helpen om weer tot elkaar te komen.

‘Hij begrijpt me niet!’ 
‘Waarom reageert
ze nou steeds zo?’

‘Waarom krijgen we steeds 
om dezelfde dingen ruzie?’

Jeugd uit balans
FEmkE kooijmAnS - BEwEging in ontwikkEling

Steeds meer jongeren kampen met onbegrepen klachten. Ze hebben aanhoudende pijn 
in hun hoofd, buik, rug, armen of benen, zonder een duidelijke medische oorzaak. Of ze 
zijn langere tijd oververmoeid. Vaak kunnen ze niet meer volledig naar school, moeten ze 
afhaken bij sporten, en raken ze het contact met leeftijdgenoten kwijt. 
In onze praktijk kijken we naar de gevolgen van de pijn of vermoeidheid. Wat doet het met 
hun lijf, met hun gevoelens? Welke effect heeft het op hun gedrag, en op het contact met 
hun vrienden? Zo krijgen we boven tafel wat er speelt, en wat de klachten in stand houdt. 
Dan kunnen we ons richten op wat wél kan. Dat doen we niet alleen door te praten, maar 
vooral ook door lekker te bewegen.
We werken met jongeren aan de kracht en conditie van hun lijf, het herkennen van hun eigen 
grenzen, en het leren afwisselen van inspanning en ontspanning. Jongeren komen letterlijk 
weer in beweging en krijgen weer grip op hun leven.

‘Dat doen we niet alleen
door te praten, maar vooral
ook door lekker te bewegen.’
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‘Passend’ onderwijs
otto ouSSorEn - tlukt

Na de jeugdzorg en de GGZ ondergaat het (voortgezet) onderwijs dit schooljaar een verande-
ring die veel weg heeft van een aardschok. Niets staat meer op zijn plaats. Veel professionals 
in en om het onderwijs worstelen met de nieuwe structuur voor de onderwijszorg: het passend 
onderwijs. In de komende jaren zal 
die drastische vernieuwing vaker dan 
ooit tot onduidelijkheid en onenigheid 
leiden tussen ouders/verzorgers en 
de scholen. 

Meer informatie is te vinden op 
bijvoorbeeld www.passendonder-
wijs.nl en www.balansdigitaal.nl

Mediation kan zorgen voor duidelijk-
heid, begrip en kan helpen de beste 
mogelijkheden te inventariseren. 
Daarbij is het van groot belang dat 
u in gesprek komt en blijft met de 
school en de zorgcoördinator. 

Al te vaak raken ouders en/of school 
gefrustreerd en krijgt de leerling niet 
de beste zorg als gevolg daarvan. 
Een doelgericht mediationtraject met 
een coach die op de hoogte is van 
de problematiek kan daarbij helpen.

Kijk eens wat vaker
in de spiegel van de coach

Wie zie je als je in de spiegel kijkt? Weet je wie je bent?

Waarom je de dingen doet zoals je ze doet? Vragen waar we niet

elke dag bij stilstaan. Terwijl het heel verhelderend kan zijn om dat

eens wél te doen. Binnenkort starten bij opleidingscentrum Corael

in De Bilt weer verschillende opleidingen en trainingen

voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Elly Voorend van Corael: ‘Vaak weten mensen niet waarom ze steeds tegen dezelfde dingen 
aanlopen in het leven of waarom ze moeite hebben met bepaalde typen mensen. In het 
werk of privé. Het geeft heel veel inzicht als je je bewust wordt van je drijfveren, verborgen 
angsten en het effect daarvan op je gedrag. Eigenlijk zou bouwen aan je persoonlijke 

ontwikkeling net zo normaal 
moeten zijn als een bezoekje aan 
de huisarts. Zeker wanneer je met 
andere mensen werkt, bijvoor-
beeld als leidinggevende of trainer. 
In onze opleidingen combineren 
we het persoonlijkheidsmodel van 
het Enneagram met Transactionele 
Analyse, NLP en Familieopstel-
lingen. Een complete en doeltref-
fende combinatie.’

Meer weten of de gratis infor-
matieavond op 22 september 
bezoeken?

Kijk op www.corael.nl
‘Eindelijk iemand die me begrijpt!’

Leef je leven

zelf

Bereik wat je verlangt
Een Life Coach is iemand die mensen die meer 

levenskwaliteit willen ondersteunt en je begeleidt bij 

het emotionele aspect van je persoonlijke ontwikkeling. 

Emoties worden gecreëerd door je gedachten en 

overtuigingen. Door het stellen van de juiste vragen word 

je gedachtegang doorbroken en word je focus verplaatst 

van bijvoorbeeld angst naar kracht, van frustratie naar 

vrede en van verdriet naar liefde. Waar ligt jouw focus en 

wat geloof jij? 

Life coaching is een breed begrip. Bij Elan Vitaal staat het voor:

•	 	“Life” is het leven en het leven ben jij. Want als jij er niet bent, dan is 
jouw leven er niet. Dat maakt jouw leven zo belangrijk en waardevol. In 
jouw leven is er misschien iets wat niet helemaal lekker loopt. Dat kan 
van alles zijn: je gezondheid, je gewicht, je werk, je relatie met je partner, 
kinderen, familie of vrienden. Dus eigenlijk iets wat jouw “life” betreft. En 
dat maakt de kwaliteit van jouw leven een stuk minder. Hoe jammer is 
dat? 

•	 	“Vitaliteit” is positieve energie, geluk, plezier en je goed voelen. Zowel in 
je body, mind, spirit en soul. 

Ben je er klaar mee met dat 
stemmetje diep in jou? Die je al 
zolang in de weg gezeten heeft 
om echt te bereiken waar jij 
naar verlangt? Je zou je graag 
vrij willen voelen. Vrij zijn van je 
onzekerheid, dat nog steeds op 
de loer ligt. Vrij zijn van je twijfel, 
die toch af en toe nog steeds de 
kop op steekt, van: Kan ik het 
wel? Vrij zijn van je verleden. Vrij 
zijn van je boosheid en irritatie, en 
vrij zijn van alles wat je nog verder 
belemmert. Als life coach begeleid ik je in het thema waar je ondersteuning 
in nodig hebt. Op jouw tempo en op een manier die bij jou past. 

Bel mij of stuur een email en laat mij weten wat ik voor je kan betekenen. 

Ellen van der Tol,
Gediplomeerd Life Coach
en NLP Practitioner

Kerkdijk 119
3615 BD  Westbroek
06 337 959 32
info@elanvitaal.nl
www.elanvitaal.nl

Als je blijft
denken zoals je
dacht en blijft
doen wat je deed,
dan krijg je wat je
altijd al kreeg.

praktijk voor 
natuurvoeding en 
stresscounseling 

Gitta van Eick
www.eick.nu 

06 2189 52 33 
gitta@eick.nu

Opleiden
& ontwikkelen

Bedrijfspsychologen

Soestdijkseweg-Zuid 217
3721 AD Bilthoven
T 030 7370871
F 084 7185691
M 06 26504423

info@vendl.nl
www.vendl.nl

Voor de coach
en

Voor de zelfcoach


